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Van de redactie

Na al die regen kwam toch de warme zon! Maar het gaf toch wel het ge-
voel dat het maar een korte zomer was. Gelukkig hebben we nu ‘in indian
summer’, een heerlijk zonnige warme herfst.

Veel mensen gingen met vakanie, voor mensen die ‘altijd’ vrij zijn is het vast
wel prettig dat het ‘winterseizoen’ weer begint, want de rustperiode van
de zomer duurt voor sommigen wel wat lang.

Ook was er in de vakantietijd niet altijd een predikant, organist en/of koster
beschikbaar, vandaar, eens tijdens de 14 dagen een kerkdienst. Er waren
dus 3 zondagen, waarop geen dienst was.

De vieringen van Cor Luiten, een ‘nieuwe’ lekenprediker, die in de zomer-
tijd twee keer voorging waren succesvol!

Thuis kon je deze zomer voor de tv wel volop genieten van de Olympische
Spelen en nu gevolgd door De Olympische Spelen voor gehandicapten. De
Spelen werden nagenoeg al zo’n 3000 jaar geleden georganiseerd. Toen
m.n. aandacht voor fysieke prestaties, niet de cognitieve, zoals dammen,
schaken enz. En dat is in de hele lange tijd niet veranderd. Wel komen er
steeds nieuwe sporten bij en anderen vervallen. Zo is het touwtrekken
verdwenen, zelf zou ik graag het touwtrekken graag weer op de agenda
willen hebben, want dat is pure sterke menskracht! En misschien hebben
we dan in Fryslan wel een hele sterke ploeg...

September, de herfstmaand, brengt een overvloed,
van vruchten, sappig, rijp en zoet.

Oktober, de wijnmaand, strooit blaadjes,
Langs velden, wegen, paadies.

In de herfst beginnen de kerkelijke activiteiten ook weer en dat is prettig.
Elke zondag is er weer kerkdienst, en we weten dat religie ruimte biedt om
de wereld anders te beleven. De nadruk leggen op wat ons verbindt en niet
wat ons scheidt, dat geeft ook saamhorigheid.

En wist u dat van 1 september - 4 oktober de Periode van de Schepping is?
We zijn Schepping, we ademen Schepping, eten Schepping.

Over de Schepping, de verbondenheid met de aarde, kunnen we met elkaar
in gesprek.

Sietske Ypenga



Het oude liedje of een nieuw lied

Nog is het zomer, maar de bomen verkleuren
al. De herfst staat voor de deur.

Ik houd van de afwisseling der seizoenen, van
afwisseling, maar ook van regelmaat en het
vertrouwde, het oude liedje, de gebaande
wegen...

Dat maakt ook dat ik een enorme bewondering
heb voor mensen die nieuwe wegen durven gaan... niet om zich-
zelf, maar uit het geloofsvertrouwen dat God het zo niet bedoeld
heeft, geen haat en wantrouwen, geen oorlogen, geen uitbuiting
van mens en natuur. Maar dat God de schepping en het leven juist
zo goed bedoeld heeft voor alle mensen, alle volken, alle leven, uit
liefde. Mensen die vanuit die ruimhartige liefde leven, die leven als
Jezus, zijn mensen naar Gods hart.

Het doet mij vaak denken aan hoe Menno Simons en de vroege
Dopers geloofd hebben en wilden leven in navolging van Jezus, die
het roer helemaal omgooiden en daar hun leven soms zelfs voor
gaven. Voor iets totaal nieuws, zonder enige zekerheid op het heil
van het eeuwige leven, dat naar men toen geloofde alleen middels
de oude kerk te verkrijgen was. Daaruit stappen was een hachelijke
zaak, voor je leven hier en hierna; hier betekende dat vervolgingen,
marteling en dood en daarna eeuwige verdoemenis. Waar begin je
aan, hoe durfden ze?!? Wat hadden zij voor toekomst voor ogen,
wat zagen zij dat anderen niet zagen?

Dit seizoen 2024-25 gaan we ons daar mee bezighouden, omdat op
21januari 1525, (500 jaar geleden) een klein groepje in het Zwitser-
se Zirich radicaal brak met de prille protestantse kerk van Zwingli
door zich als nieuwe gelovigen te laten dopen. Daarop stond de
doorstraf en binnen een paar jaar waren ze ook allemaal dood,
maar het ging zoals het gezegde luidt: ‘het bloed der martelaren

is het zaad der kerk’ en hun geloofsgoed werd beschreven in de
Schleitheimer confessie en zakte via ‘mond op mond reclame’ en
pamfletten en dwaallichten en dwepers (die ermee aan de haal
gingen) de Rijn af en kwam ook Menno Simons ter ore.



Die nieuwe beweging is inmiddels 500 jaar oud geworden... Het
jongste is er wel van af, maar als het hart maar jong blijft, de bezie-
ling, de bron waaruit wij putten!

God blijft, Gods liefde, mens geworden in Jezus, inspireert nog
steeds! De verhalen willen verteld worden, gezongen worden, ge-
leefd worden op wat voor manier dan ook. Het oude verhaal mag
nieuw klinken, maar hoe? Hoe spreken we mensen aan, hoe spre-
ken we volgende generaties aan? Laat de jeugd dat lekker zelf uit-
zoeken, via X of Tiktok, middels Al en influencers! Als wij de zaadjes
maar zaaien, de bron, de God van liefde en barmhartigheid... en als
wij de ruimte maar bieden voor het nieuwe dat op komt. Het deed
me denken aan een verhaaltje dat ik las in Stephan de Jongs ‘Verha-
len van levenskunst’: Rustig slapen.

Een nieuwe paus zag enorm op tegen de verantwoordelijkheden
van zijn ambt. Na zijn eerste dag als paus kon hij niet slapen. De
hele nacht lag hij te woelen, worstelend met de vraag hoe hij de
kerk moest leiden. De volgende dag bleven de vragen en twijfels
op hem afstormen. Niemand kon hem geruststellen. De volgende
nacht lag de paus weer wakker, helemaal overmand door de zorg
om de kerk, tot hem een gebed inviel: ‘Heer, het is niet mijn kerk,
maar uw kerk.” Toen vond hij de rust om te slapen.

Laten wij niet indutten, maar wel leven in dat vertrouwen en ook
ruimte bieden aan Gods goede toekomst en de jeugd en hun
nieuwe vormen van geloven.

God zal voorzien!

Ds. Wiske Beuker

Vredesweek van 14 tot en met 22 september:
thema Samen voor vrede

Vrede is meer dan afwezigheid van oorlog en hoe dit eruit ziet en
tot stand komt gaat iedereen aan. Daarom worden jaarlijks in de

Vredesweek lokale activiteiten georganiseerd, want vrede komt

niet vanzelf, daar moet je met elkaar aan werken.



Van de Kerkenraad

Zo aan het eind van de zomer - het relatief minder actieve seizoen
van onze Gemeente - is er weinig nieuws en daarom zult u moge-
lijk geen bijdrage voor deze rubriek verwachten. Daarom leek het
me nu wel geschikt om nog wat nuttige gelegenheden en data

- soms bij herhaling — op rij te zetten. Maar eerst wil ik toch even
terugblikken op de afgelopen zomer.

Ondanks het feit dat we deze zomer een beperkter aantal diensten
hadden, kunnen we denk ik, concluderen dat de diensten goed

en naar tevredenheid zijn verlopen. De opkomst was behoorlijk
goed en deed niet of nauwelijks onder voor het aantal bezoekers
in de rest van het jaar. Doordat broeder C. Luiten bereid was beide
diensten in augustus te verzorgen konden we het 14-daagse
schema realiseren vanaf eind juli tot einde augustus.

Er volgen dit kalenderjaar nog 3 KR-vergaderingen:

Woensdag 11 september
met als genodigde groepen de beleidscommissie en de
dienstencommissie. De beleidscommissie bestaat al een poosje.

Maandag 7 oktober
met als genodigde groep de zusterkring.

Woensdag 13 november
met als genodigde groep de redactie van de NP.

Het gaat uiteraard alleen om vertegenwoordiging
van genoemde groepen.

Op 10 november — een zondag - is na de dienst de najaarsleden-
vergadering. Hier nemen we ook besluiten om onze mogelijkheden
wat langer in stand te houden.



Bijzondere bijeenkomsten:

Op 6 oktober vieren we de broederschapsdag in Makkum.
Op 27 oktober vieren we de gemeentedag.

Kijken we nog wat verder vooruit:

Op 23 maart 2025 is er een pommerantenpreek, verzorgd door
burgermeester Ina Sjerps.

Jan Stelwagen

De Vlieger en de Vanger
presentatie nieuw album Irma Dee

Op zondag 8 september presenteert Irma Dee haar nieuwe album
“De Vlieger en de Vanger” in Bethel Harlingen.

In een zeer afwisselende muziekvoorstelling neemt Irma je mee in
een uitbeeldend en prikkelend verhaal. De vlieger (trapezeartiest)
staat voor de mens, die onderweg en op zoek is en de vanger voor
God, die jou altijd opvangt, in je leven maar ook aan het einde van
je leven. We moeten ons overgeven en vertrouwen dat God ons
vangt en ons leven in zijn handen geven. Irma was vorig jaar even-
eens in een volle Bethel kerk met het prachtige programma Prodi-
gal Daughter. Zet dit dus alvast in je agenda.

Je kunt nu al je kaarten bestellen via onderstaande link.
Prijs: €7,50 (incl. koffie Of thee)

Tijd: 19:00 inloop / 19:30

Aantal kaarten: 150 (op=0p)

Link om kaarten te bestellen:
https://www.ticketkantoor.nl/shop/AjYHneOVaG

Met vriendelijke groet, Team Bethel Harlingen



Gemeentedag 2024

HET DUURT NOG EVEN, MAAR DAN HEB JE OOK WAT. OP ZONDAG

27 OKTOBER VIEREN WE ONZE JAARLIJKSE GEMEENTEDAG. WE GAAN ER
NIET OP UIT, WE BLIJVEN GEWOON THUIS. DE VOORBEREIDINGSCOMMIS-
SIE IS BEZIG EEN DIENST IN ELKAAR TE ZETTEN MET ALS THEMA:

‘IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET’.

Het wordt een dienst rondom psalm 25, de lievelingspsalm van
Menno Simons. We kijken daarin terug en vooruit. Het is uiteindelijk
in 2025 ook het 500ste geboorte jaar van onze Doperse beweging,
ontstaan uit een andere visie op geloven en gemeente-zijn dan die
van de oude kerk en de prille protestantse groepen van die tijd.

Onze Gemeentedag begint zoals gewoonlijk met een dienst om
9.30 uur, en duurt de hele ochtend en sluit af met een heerlijke
lunch en een lied rond 12.30 uur. Dus voor de middag(-dut) kunt u
geestelijke en lichamelijk geheel opgeladen weer thuis zijn.

Komt allen, want het belooft een mooie morgen te worden!

En als u blijft voor de lunch wilt u dat dan voor 20 oktober even
doorgeven aan Hilde of op de ‘lunch-lijst’ in de hal.

De voorbereidingscie: zrs. Hilde de Jong-Velsma, Janneke Durksz
en Wiske Beuker

Vredeswandeling 2024 in Bolsward

In de Vredesweek van 14 t/m 22 september wordt op vrijdagavond
20 september a.s. door de Doopsgezinde gemeente Bolsward een
Vredeswandeling georganiseerd. De wandeling van ca. 5 km. be-
gint om 19.00 uur en start op het parkeerterrein bij kaatsveld ‘Het
Oordje’ aan de Landbuurt in Bolsward.

Onderweg drinken we een kopje koffie of thee, met wat lekkers
erbij. We verwachten rond 20.45 uur terug te zijn bij het startpunt.
Tijdens de wandeling zal aandacht besteed worden aan het thema
van de Vredesweek 2024: Samen voor vrede NU’

Graag van te voren aanmelden zodat we weten hoeveel mensen
meelopen. Dit kan bij Cor Nijkamp, 06 — 48528519.

Eigen bijdrage voor koffie of thee is 3 euro per persoon.

N.B.: Indien een uur lopen niet haalbaar is, kan (een deel van) de
route ook op de fiets afgelegd worden.



Menno Simons

Zondag 14 juli kwam de
Protestantse Gemeente
HAAK (Hitzum, Achlum,
Arum en Kimswerd) sa-
men met De Lytse Streek
gemeente bijelkaar in het
schuilkerkje van Pingjum.
Een aantal leden van het
korps Wubbenus Jacobs
uit Arum verzorgden de
muzikale begeleiding. Aan
de wand hingen diverse
portretten van Menno Si-
mons, allemaal anders....
Hoe Menno Simons er
echt heeft uitgezien, dat
is onbekend.

Het thema van de viering was: ‘Wat kunnen wij met geweldloos-
heid in deze tijd?’ De aanleiding tot dit thema was dat in het jaar
2024 Menno Simonsz 500 jaar geleden pastoor werd in Pingjum.
Het werd een prachtige viering waarin Ds. Flora Visser en Ds. Mar-
co Roepers in gesprek gingen over wat voor hen geweldloosheid
is/betekent. Na de viering, tijdens de koffie, werd er door menig
bezoeker nog over door gepraat.

Op 2 november van één tot vier, wordt er een workshop organi-
seerd met uitleg enz, over de portretten van Menno enz. Daarover
volgt nog een bericht.
Volgend jaar 2025 is het jaar van ‘500 jaar anabaptisme’, want
toen werd in Ziirich een groep volwassenen opnieuw gedoopt. Dit
wordt beschouwd als begin van het anabaptisme. Er komen vast
veel activiteiten, het centrale thema is ‘De moed om lief te heb-

)

ben’.
Welke activiteiten worden ontwikkeld, is nog niet bekend.

SY



Het Onze Vader in het Aramees

Toegestuurd door broeder Cor Luiten, die een Aramese tekst
gebruikte van het Onze Vader in de dienst van 18 augustus.

Er gaat een nieuwe tekst van het Onze Vader rond wat direct ver-
taald is uit het Aramees, de taal waarvan deskundigen aannemen
dat Jezus die sprak. Gelukkig herkennen we hierin de ‘oude’ tekst
van het onze vader. Verschil is bijvoorbeeld wel, dat er niet gespro-
ken wordt van ‘vader in de hemel’. Men ging (en het Joodse geloof
doet dat ook) ervan uit dat God niet ergens in de hemel woont,
maar dat Hij huist in het hart van ons mensen. Ik bid het graag
voor.

Onze vader,

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,

Ik geef U een naam zodat ik U een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel Uw licht in mij... maak het licht dienstbaar voor de wereld.
Vestig Uw rijk van eenheid NU,

Uw enige verlangen valt dan samen met het onze.

Schenk ons wat we dagelijks nodig hebben aan inzicht en aan brood.
Maak de ketens van fouten los welke ons vastbinden aan het verle-
den, opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.
Laat oppervlakkige zaken ons niet misleiden.

Uit U wordt geboren:

De alwerkzame wil,

De levende kracht om te handelen,

En het lied dat alles verfraait

En zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

Amen.



Spreekwoorden en uitdrukkingen uit de bijbel
Wie zoekt die vindt

Deze gevleugelde woorden spreken voor zichzelf. Ze sporen je aan
om vol te houden, door te zetten, niet op te geven voordat je je
doel hebt bereikt. Ze komen uit de bergrede (de hoofdstukken s - 8
in Mattels) waarin Jezus de geheimen van het Koninkrijk Gods en
van het christelijk leven openbaart.

Bidt en u zal gegeven worden: zoekt en gij zult vinden, klop en u zal
opengedaan worden.

Want een ieder die bidt, ontvangt. En wie zoekt die vindt. En wie
klopt, hem/haar zal opengedaan worden.

MATTEUS 7:7, 8. LUCAS 11:9.

Rondeel voor oktober

De wingerd kleurt zorgvuldig rood
langs geel en grijs verschraalde muren.
Hoe lang zal dit triomflied duren,

dat zo verwant is met de dood?

Een handvol bladgoud in de schoot,
de geur van appels in de schuren,
waar wingerd kleurt zorgvuldig rood
langs geel en grijs verschraalde muren.

Het hart houdt zich aandoenlijk groot
in speelse wedloop met de uren.

Al zou oktober eeuwig duren

en onbekend zijn met de dood.

De wingerd kleurt zorgvuldig rood.

K.H.R.DE JOSSELIN DE JONG



Mijn lievelingslied
FEDDE VAN DER TOL

Deze keer de keuze van Fedde van der Tol : ‘Uit ijzer en vuur’.
Het is een tekst van Huub Oosterhuise en het wordt gezongen
op een Poolse volksmelodie. Een prachtig lied, een lied met een
opbeurende werking en een verfrissende melodie. Ook een lied
met een belofte voor elk mens. Wij kunnen dit wel vaker zingen,
volgens Fedde !

Uit vuur en ijzer

Uit vuur en ijzer, zuur en zout, zo wijd als licht, zo eeuwenoud,
uit alles wordt een mens gebouwd en steeds opnieuw geboren.
Om ijzer en vuur te zijn, om zout en zoet en zuur te zijn,

om mens voor een mens te zijn, wordt alleman geboren.

Om water voor de zee te zijn, om anderman een woord te zijn,
om niemand weet hoe groot en klein, gezocht, gekend, verloren.
Om avond en morgenland, om hier te zijn en overkant,

om hand in een and’re hand, om niet te zijn verloren.

Om oud en wijd als licht te zijn, om lippen, water, dorst te zijn,
om alles en om niets te zijn, gaat iemand tot een ander.

Naar verte de niemand weet, door vuur dat mensen samensmeedt,
om leven in lief en leed, gaan mensen tot elkander.

lemand schreef zelfs over dit lied:

Een soort huwelijkslied met diepe religieuze lagen.

“Uit vuur enijzer....” Mens je bent uit stof en Licht geboren!
“Om mens voor een mens te zijn..” Je bent er niet voor jezelf,
maar voor de ander...

“Om hier te zijn en overkant...”. Dus om je taken te doen en om
te blijven verlangen naar het Beloofde Land.

NB

Heeft U ook een lievelingslied? En wilt u dat wel delen met anderen?
Stuur het dan naar de redactie: redactiedgharlingen@gmail.com
Of geef het door aan Jelna of Sietske.



Gespreksgroep Op Donderdag

Sinds februari 2012 ben ik lid van de gespreksgroep, waarvan
onze predikant van toen, Fulco van Hulst, de gespreksleider was.
We bespraken het boek ‘Aangeraakt door de Eeuwige’.

Toen Fulco weg ging en dus hier geen predikant meer was, heeft
hij mij gevraagd om de gespreksgroep te leiden. En dat doe ik tot
op de dag van vandaag, vele onderwerpen zijn voorbij gekomen.
We hebben o.a.gesproken n.a.v. het boek: ‘Catechismus van de
compassie; 12 bijbelwoorden in kunst en cultuur’, Het Jaar van
Barmhartigheid . Ook was een onderwerp de heilige Geest, en 3
Bomen in de bijbel. Hierna verzorgde de gespreksgroep twee
maal een viering.

In 2019 kwam de gespreksgroep op middag bij elkaar onder de
naam: Thee met wat extra’s. Aandacht toen voor het boek; De
kleine prins en Het labyrint, Duurzaamheid en milieu.

In 2020 werd het De Gespreksgroep Op Donderdag.

We hebben onderhand vele onderwerpen besproken o.a. toe-
spraak van Seattle, Het zonnelied van Franciscus, De inspiratie
van een landschap, Betekenis van de songs van Leonard Cohen,
Schrijfoefeningen, Haiku’s gemaakt, Boek besproken ‘Mevrouw,
mijn moeder’, Iconen en Stenen en zelfs een Gelukstest gedaan.
Helaas zijn in de afgelopen tijd deelnemers overleden, waardoor
de groep steeds kleiner werd.

Afgelopen februari hebben gesproken over ‘Hoe verder’.

We hebben besloten om per winterseizoen 3 x bij elkaar te ko-
men, niet meer in de kerk, maar bij de mensen thuis.

Voor dit winterseizoen hebben we afgesproken dat we 25 ok-
tober bij elkaar komen bij Sjoerd de Jong onderwerp nog niet
bekend, 20 maart bij Marianne van der Molen, daar praten we
over muziek. En in mei komen we bij elkaar bij Koosje Werther en
danis de tuin het onderwerp.

Heb je zin om mee te doen?
Bel dan naar Sietske Ypenga 0517-235983.



Appels: heerlijke herfst

De appeloogst is in volle gang. Keus genoeg: van eigentijdse
handappels zoals de Elstar, tot de ouderwetse smaak van Cox of
Notarisappel. En natuurlijk de Goudrenet, om mee te bakken. Hier-
bij het recept van een ‘Risotto met appel en spek (of rauwe ham).

Ingrediénten (voor 4 personen)

- 1ui

- 2 eetlepels olijfolie

- 350 gram risotto

- 150 ml. Droge witte wijn

- 1liter vlees- of groentebouillon
- 1friszure appel

- 3-4 plakken spek of rauwe ham
- 60 gram versgeraspte Parmezaanse kaas
- 2 eetlepels boter

- scheutje grappa

Bereidingswijze:

Pel en snipper de uit. Fruit de ui in een pan met een dikke bodem
glazig in de olie. Voeg na 2 minuten de risotto toe en bak kort mee
tot alle korrels glanzen. Blus af met wijn. Voeg telkens een scheut
bouillon toe als het vocht bijna verdampt. Roer geregeld in de pan
en laat de risotto in 15-20 minuten beetgaar en romig worden.

Was intussen de appel, snijd in
vieren en verwijder het klok-
huis. Snij deze parten in kleine
blokjes. Snijd het spek of de
ham in smalle reepjes. Warm

de laatste 2-3 minuten de appel
door de rijst. Meng ook het spek
of de ham, Parmezaan en boter
door de rijst. Breng de risotto
op smaak met grappa, wat zout
en versgemalen peper.

Eet smakelijk!



Draden

Uit Alkmaar ontvingen de redactie onderstaand verhaal. Volgens
broeder Martien treft dit verhaal een ieder in zijn of haar leven. Zelf
heeft hij er veel steun aan gehad na het overlijden van zijn moeder.

Rood!
Een avontuur met vrienden of familie langs een uitgezette route:
een draad die je thuis brengt.

Midden in het leven van het goede pad afgeweken,
behoefte aan een gids in een duistere woud.
een draad kan je leiden.

In het donkere labyrint, waar monsters loeren
een draad om vast te houden.

Als iemand erg ziek is
een dunne draad waaraan het leven hangt.

Dikke touwen, waaraan de klimmer hangt die de top wil bereiken.
een draad die om vertrouwen vraagt.

Kostbaar, breekbadar,

de rode draad In het verhaal van je leven,

die vertelt wie je bent, ondanks de sterke muren
een draad als een reddingslijntje.

Zusterkring

22 oktober willen de zusters (Zusterkring) weer even bij elkaar ko-
men, voor een gezellig samenzijn, aanvang 14.30 in de kerk. Graag
wat meenemen waar je iets mee hebt. Om daar over te praten.

U2 Rockdienst in Joure, 22 september 16.00 uur
Zondag 22 september is er om 16.00 uur, in een grote tent achter
de Doopsgezinde kerk in Joure, een U2 Rockdienst met Jan Andries
de Boer en de U2 Tribute band met Sam Kramer. Na de dienst kunt
u gezellig nazitten. De toegang is gratis en er zijn hapjes en drank-
jes verkrijgbaar bij diverse foodtrucks.






Agenda

Activiteiten voor de agenda graag op tijd doorgeven aan de redactie

8 september, 19.30 uur

Irma Dee, Bethel kerk

11 september, 19.30 uur Kerkenraadsvergadering
20 september, 19.00 uur Vredeswandeling 2024, start in Bolsward
22 september, 16.00 uur U2 Rockdienst in Joure

6 oktober, 11.30 uur
7 oktober, 19.30 uur

10 oktober, 14.00 uur Crea Café

22 oktober, 14.30 uur  Zusterkring

25 oktober Gespreksgroep Op Donderdag 17
27 oktober, 9.30 uur Gemeentedag
Collectes/Bloemen

Datum Collecte Bloemen

30 juni € 51,90 br. Martin Koning

7 juli € 90,75 zr. Janke de Groot v.d. Meer
14 juli € 61,60 zr. Jelna Bosma

21juli € 74,05 br. Jan Norg en Martin Koning
28 juli geen dienst

4 augustus € 67,50 zr. Martsje de Jong- de Jong
11 augustus geen dienst

18 augustus €100,10 zr. Koosje Werther-Kingma

25 augustus geen dienst

Kerkdiensten De Batting

aanvang 10.30 uur locatie, het Paviljoen

Datum

1 september
8 september
15 september
22 september
29 september

6 oktober

13 oktober
20 oktober
27 oktober

Voorganger

Mw. Kingma-Vlietstra
Dhr. Wubbema

Mw. de Boer

Mw. Bos-Switynk
Dhr. Weisz

Van Loon

Dhr. Weisz

Dhr. Wubbema
Mw. Bos-Switynk

Broederschapsdag in Makkum
Kerkenraadsvergadering

Organist
Mw. Bonnema

Dhr. Elsinga
Dhr. Schout

Dhr. Schout
Mw. van Wier

Mw. Bonnema



Groepen/Kringen

e Zusterkring, Nellie Beuker

® Gespreksgroep Almenum, Wiske Beuker

¢ Zondagsschool, Hilde de Jong

e Kiezeltjes, Janneke Durksz

® Gespreksgroep Op Donderdag, Sietske Ypenga
¢ Dienstencommissie, Antoinette Berkouwer

* Beleidsgroepe, Sjouk Stelwagen

* Werkgroep Nieuwe Pastorale, Jelna Bosma of Sietske Ypenga

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de zuster of
broeder die bij elke groep of kring vermeld staat.

Colofon

Adres kerk: Zoutsloot 50, Harlingen
Website: www.doopsgezindharlingen.nl

Postadres: Droogstraat 57, 8861 SR, Harlingen

Bankrekening: NL80 RABO 0127 0296 21

t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Harlingen, dit rekeningnummer
kunt u ook gebruiken voor vrijwillige bijdragen.

De joodse traditie beschouwt de vraag
als een opmaat voor een volgende vraag.
Een vast antwoord beperkt de horizon; een tussen-antwoord,
dat een nieuwe vraag bevat, houdt de dialoog gaande.
RAVIUN MARC-ALATU QUAKNIN
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In mijn hart geloof ik dat God ons voorbij de uitsluitende zorg
voor de medemens zal brengen naar de zorg
voor de vogels in onze achtertuin,
de vissen in de rivier en elk levend schepsel dat op aarde is.
JOHN WESLEY



Preekdiensten van 1 september t/m 10 november 2024

8 september  ds. W.I. Beuker, extra collecte t.b.v.
Verzoeningswerk in Oekraine van de stichting Doopsgezind wereldwerk
9.30 uur organist G.J. Elsinga

15 september  Samoosara
9.30 uur

22 september  ds. F.Y. Van Hulst,

9.30 uur organist G.J. Elsinga

11.15 uur Oecumenische zegenwens met alle voorgangers en de band
van het Leger des Heils op het grasveld bij de Grote Kerk

29 september ds. W.I. Beuker

9.30 uur organist B. Dijkstra

6 oktober broederschapsdag in Makkum

11. 30 uur Menniste-snein

13 oktober ds. W.I. Beuker, extra collecte t.b.v.

de stichting Doopsgezind Wereldwerk voor de ondersteuning
van kinderkampen van Tent of Nations in het Midden-Oosten.
9.30 uur organist G.J. Elsinga

20 oktober zr. G. Meijer
9.30 uur organist G.J. Elsinga

27 oktober ds. W.I. Beuker, Gemeentedag
9.30 uur begeleiding zr. M. Van der Molen

3 november ds. C. Visser
9.30 uur organist G.J. Elsinga

10 november  ds. W.I. Beuker
9.30 uur organist G.J. Elsinga
Hierna de najaarsvergadering

Inleveren kopij
Kopij voor het volgende nummer van de Nieuwe Pastorale
kunt u als worddocument per e-mail of per post aanleveren.
Het november nummer verschijnt in week 45 van 2024.
Kopij inleveren voor woensdag 23 oktober. De redactie heeft het recht
kopij te weigeren, in te korten of anderzins te wijzigen.



